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NB  zondag 10 december  2023  2de  Advent       
Vandaag zondag 10 december gaat  in de morgendienst  Ds. H. Gijsen uit Sliedrecht  voor.  
Muzikale medewerking wordt verleend door organist Adam de Goei 
 
Volgende week zondag 17 december  gaat in de morgendienst onze eigen predikant  
Ds. Y. Pors voor.  
Muzikale medewerking zal verleend worden door organist Hans Dubbeldam. 
 
Collecte zondag  10 december   
De opbrengst van de eerste collecte is voor Voedselbank Giessenlanden 
De tweede collecte is voor de kerk en de derde collecte vragen wij uw bijdrage voor het 
Onderhoudsfonds. 
 
Toelichting op de collecte 
De opbrengst van de eerste collecte is vandaag bestemd voor de voedselbank. In de 
afgelopen anderhalf jaar zijn de kosten voor levensonderhoud fors gestegen en steeds 
meer mensen hebben moeite om de eindje aan elkaar te knopen. De voedselbanken 
helpen de armsten door ze te voorzien van voedselpakketten. U kunt helpen door uw 
bijdrage aan de collecte vandaag, maar ook door mee te doen aan de inzameling van 
boodschappen of door een bijdrage over te maken naar de bankrekening van de Diaconie. 
Meer over de Decemberactie voor De Voedselbank leest u verderop in de nieuwsbrief. 
 
Bloemen  
De bloemen van zondag 10 december  gaan met onze hartelijke groeten naar  
Br. Piet Penning. 
De bloemen worden weg gebracht door Margreeth Aantjes. 
 

2e advent, liturgische schikking 
Het weekthema is: Op de weg van recht en vrede met als dagthema: Kuilen dichten. We 
lezen hierbij Johannes 1:23. 'Maak recht de weg van de Heer'. We worden uitgenodigd voor 
een pelgrimstocht. Een lange en zware tocht. Johannes roept zijn volgelingen om zich aan 
te sluiten bij de pelgrims stoet, Daarbij worden we opgeroepen het goede te zoeken en op 
te komen voor recht en gerechtigheid, Deze week staat de wegwijzer naar links. Johannes 
verwijst naar de toekomst met Jezus. Daarmee staat Johannes links van Jezus. De groene 
kleur in de schikking is een teken van hoop voor de toekomst.  
-meditatieve tekst-  
We zijn op weg 
Gaan door water  
Levenspad  
Met goede bedoelingen  
 
Adventskalender 2023 
In de hal van de kerk ligt de adventskalender  “Ga mee” die u mee mag nemen. 
 
Geloofskracht 
Advent is een tijd van inkeer, maar vooral van actie. Van verwachting, van de weg 
voorbereiden voor de Heer. Handen uit de mouwen en alles zal nieuw worden. We delen 
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met wie honger heeft, we praten, verzoenen en brengen aan het goede doel. Alles voor het 
goede gevoel met kerstmis. En de meesten van ons doen daar vrolijk aan mee. Zo hoort 
het ook; deze woorden zijn heus niet cynisch bedoeld. 
Maar wat nu als je ziek bent? Of te moe om nog de weg voor te bereiden voor de komst 
van het kind? Als de nachten zo lang zijn dat de ochtend echt niet meer sneller komt als je 
harder hoopt? Ik merk dat ik met advent altijd wat aansporender preek; we moeten een 
lichtje zijn in het donker, we zouden het verschil kunnen maken. Maar soms is de energie 
op en is er geen ruimte meer voor actie en inspanning. Wat blijft er dan over van advent? 
Dan wordt advent letterlijk wachten. Leven in de tussentijd tussen kerst toen en de komst 
van Jezus eens. Dan moet er een belofte zijn die onze activiteiten niet alleen draagt, maar 
ook overstijgt. Omdat hoop en verwachting ten diepste niet uit onszelf hoeven te komen, 
maar ons worden geschonken in ons geloof. Dan kun je weliswaar nachten wakker liggen 
in ellende, maar heb je weet van meer. 
Als u zich herkent in dit tekstje; ik gun u rust en vertrouwen. Het kan zijn dat u met advent 
geen lichtje meer aan kunt steken, maar weet dat er dan mensen zullen zijn die dat doen 
voor u. We dragen elkaar en worden allemaal gedragen. 
Vriendelijke groet, Yvette Pors 
 
Herinnering vanuit de kerkrentmeesters 
Binnenkort gaan we het jaar 2023 financieel afsluiten, en dan volgt er in januari weer een 
nieuwe Actie Kerkbalans 2024. 
Van een aantal leden verwachten we nog de gehele of een deel van de toezegging die U 
voor 2023 hebt gedaan. 
Wilt U dit in uw administratie nakijken, zodat we deze bedragen nog kunnen bijschrijven in 
het jaar 2023. 
Alvast hartelijk dank, 
Namens de kerkrentmeesters. 
 
Voedselbankactie 
Al vele jaren bieden we in december namens de Gereformeerde kerk een flinke 
hoeveelheid producten aan bij de Voedselbank. Ook dit jaar willen we deze actie weer 
houden. Stijgende prijzen, ook voor het levensonderhoud, leiden ertoe dat meer mensen 
een beroep doen op de Voedselbank. Dit jaar bieden wij u de mogelijkheid om op zondag 3 
en 10 december producten mee te nemen naar de kerk. 
Ook kunt u met deze actie meedoen door een bijdrage over te maken naar de 
bankrekening van de Diaconnie : NL 69 RABO 0321 702 514 tnv Diaconie Gereformeerde 
kerk Giessenburg onder vermelding van “Voedselbankactie”. (graag vóór zondag 10 
december) Met uw bijdrage kunnen wij boodschappen doen om zo de Voedselbank te 
verblijden met hopelijk volle dozen en kratten producten. 
Wij hebben contact gehad met de Voedselbank over de vraag waar op dit moment behoefte 
aan is, en het blijkt dat koffie hoog op hun wensenlijstje staat. 
Uiteraard zijn alle houdbare artikelen welkom. We hopen dat wij samen met u deze actie, 
ook dit jaar weer, tot een groot succes kunnen maken! 
Alvast hartelijk dank. 
 
Alpha-cursus  
Vanaf 8 januari 2024 gaan we met elkaar door middel van de Alpha-cursus op 
ontdekkingstocht wat het Christelijk geloof nu eigenlijk inhoudt. Op 10 maandagavonden 
(18.30-21.00 uur) en een mini-weekend behandelen we stapsgewijs de kern van het geloof. 
We denken na over o.a. Wie is Jezus en waarom stierf Hij aan het kruis? Wie is de Heilige 
Geest en hoe werkt Hij? Hoe leidt God ons? De cursus is allereerst opgezet voor mensen 
die niet of nauwelijks bekend zijn met het geloof. Verder grijpen juist veel kerkmensen de 
gelegenheid aan om hun geloof weer ‘op te frissen’. We beginnen altijd gezellig met een 
maaltijd. Vervolgens wordt er een inleiding gehouden en gaan we met elkaar in gesprek. 
Als u voor u zelf denkt dat het weer eens goed zou zijn om stil te staan bij de kern van het 
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geloof, of je kent iemand voor wie dat goed zou zijn: van harte welkom! Voor meer 
informatie/aanmelding kun je contact opnemen met Martine Trouwborst (06-51979995). 
 
Afscheid ds. Lourens de Jong 
Op zondag 10 december neemt ds. Lourens de Jong afscheid als predikant van de 
Fonteinkerk en de Goede Herderkerk in Rotterdam. Misschien vindt u het leuk om een 
kaart te sturen. Zijn adres is Smaragd 69,  2651 RX Berkel en Rodenrijs. 
 
Beschikbare hulpdiensten  
Iedereen kan in een situatie komen, waarbij hulp nodig is. Soms ontbreekt voldoende hulp 
en ondersteuning of ontbreken financiële mogelijkheden. Als u hulp nodig heeft dan kunt u 
altijd contact opnemen met de Diaconie zodat zij met u kunnen kijken welke mogelijkheden 
er geboden kunnen worden. Hieronder vindt u een aantal organisaties waar u met een 
hulpvraag terecht kunt: 
  

Diaconie Gereformeerde Kerk 

Giessenburg 

diaconie.pkngiessenburg@gmail.com  06 - 51 52 76 90 

Diaconale hulpdienst hulpdienst@giessenburg.nl  0184 - 65 13 88 

Sociaal Team Molenlanden sociaalloket@jouwgemeente.nl   088 - 75 15 100 

Voedselbank Giessenlanden-Zederik leenenwilverhaar@msn.com  06 - 45 55 27 79  

Stichting Schuldhulpmaatjes shmmolenlanden@gmail.com  06 - 12 68 44 83 

Stichting Welzijn Molenlanden info@welzijnmolenlanden.nl  085 - 00 66 089 

Stichting Anders jvanhoorne@stichtinganders.nl  06 - 22 15 02 91 

 

 

Giften/collecte  
U kunt uw gaven via de QR code geven.  
Gebruik hiervoor de app.  
 
 
 
 
 
 
Data ter herinnering 
10 december Afscheid ds. Lourens de Jong van de Fonteinkerk en de 

Goede Herderkerk in Rotterdam 15.00 uur 
12 december   Seniorenkerstfeest 14.30 uur 
12 december   Pastoraat overleg 
16 december   Kerstconcert Da Capo 20.00 uur in de Maranathakerk 
17 december   Kindernevendienst en Jeugdkerk 
19 december   Moderamen overleg 
24 december   Kidspraise 19.00 uur 
24 december   Kerstnachtdienst in de Hervormde Kerk 21.30 uur 
25 december   Kerstdienst 9.30 uur 
29 december   Maandsluiting Bredero’s Hof  19.00 met dhr. W.J. van Iperen 
31 december   Oudejaarsdienst om 9.30 uur ( en niet om 19.30 uur) 
1  januari 2024  Geen nieuwjaarsdienst 
7  januari 2024  Nieuwjaarsdienst ! 
 
 
De volgende nieuwsbrief komt uit in het weekend van zondag 17 december. 
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Kopij voor de Nieuwsbrief vóór vrijdag 15 december   20.00 uur inleveren bij de makers van 
de nieuwsbrief. E-mail:  Nieuwsbrief.Maranathakerk@gmail.com  
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